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Toch nog sneeuw, hoera!

Het was geen witte Kerst of Oud & Nieuw. Maar nog geen week later viel er dan toch een flink
pak sneeuw. Onhollands bleef het nog lang liggen ook, die 20 centimeter. Hoe was dat? Hierbij
wat foto's ter herinnering.

De wandelaars

We zagen ondanks de sneeuw nog behoorlijk veel
wandelaars zich een weg banend door het Landgoed. Enkel
de rode bruggetjes als navigatiepunten, want de
wandelpaden en lange vijvers waren wit. Dat vonden we
geweldig stoer, want veel pakket- en postbezorgers zagen
dat avontuur echt niet zitten.

Klokjes

Na de sneeuw was er natuurlijk een hoop vieze prut aan
de hand, die ook nog aanvroor. Landgoed Oudshoorn
was daarop bepaald geen uitzondering. Maar voor de
oplettende wandelaar verschenen, na de sneeuw, uit
dezelfde prut, ook elegante sneeuwklokjes.




De grond uitkijken

Wie regelmatig de nieuwsbrief leest, weet dat er in het
najaar 2025 meer bolletjes de grond in zijn gegaan. Als
de bolletjes niet 'en masse' ten prooi zijn gevallen aan
hongerige woelmuizen (die zijn er dol op), dan zijn er de
komende maanden narcissen, botanische crocussen,
wilde tulpjes, scilla's en nog veel meer leuks te zien.

De bloempjes zijn belangrijk voor de eerste hongerige
insecten. Maar ook voor ons mensen. Want wat
verlangen we naar wat meer kleur, de eerste lentezon op
ons gezicht, wat meer buitenleven? Wij kunnen de
voorjaarsbloemen wel de grond uitkijken!

Maar zolang de winter nog even aanhoudet, kijken we met een schuin oog naar andere
winterse taferelen. Gelukkig zijn er de Olympische Winterspelen. Wie weet zit er voor onze
Nederlandse (para)sporters een medaille of meer in? Wij wensen ze, zelf liefhebbers van de
wintersport en Itali€, alle succes toe!
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